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Mijmeringen

Het was een stralende dag. Een dag om van te genieten. Maar
ik moest die dag wel een uitvaart leiden. In mijn geboorte-
plaats. Ruim voor tijd was ik op de begraafplaats. Tijd om er
even rustig een wandeling te maken. Herinneringen regen zich
aaneen. Zo stond ik stil bij het graf van Auke. Ik had nooit een
woord met hem gewisseld. Kende hem omdat hij met zijn
vader en moeder langs ons liep in de kerk. Je kon aan hem zien:
hij was anders. Hij was af en toe en steeds vaker van het padje
af, zoals ze dat bij ons zeiden. Thuis niet meer te handhaven,
moest opgenomen worden in een inrichting. Auke was ziek in
zijn hoofd werd er gezegd. Mijn ouders vertelden mij dat hij
een heel kwetsbare man was, die nooit het bedrijf van zijn
vader zou kunnen overnemen, die al een paar keer een relatie
had zien stranden. Hij stelde teleur en werd teleurgesteld en
dat maakte hem ‘gek’...
Hij kwam alleen nog in de weekenden thuis en iedere zondag
stapte hij na de avonddienst op de bus. Ook die ene keer dat ik
vlak achter hem aanliep. Ik zag hem een kaartje kopen en weg
was Auke... Die week overleed hij in zijn slaap. Plotseling.
In de la van zijn bureautje lag een brief, met daarin een liturgie
voor zijn uitvaart en de opdracht: zet op de steen op mijn graf:
Het heeft mij aan niets ontbroken.
Ik weet nog toen ik dat hoorde in de kerkdienst, daarna aan
mijn ouders vroeg: maar Auke had toch eigenlijk niks? Geen
echt huis, geen werk, geen vrouw en ook nog altijd ziek in zijn
hoofd? En dan toch zeggen en dan als getuigenis nalaten: het
heeft mij aan niets ontbroken. En mijn moeder antwoordde
toen: geloof maakt rijker dan geld en gezondheid.
Ik voel nog de stilte in de kerk toen de predikant ons dat die
zondagmorgen vertelde, de predikant naast wie hij nu
begraven ligt. De predikant die zelf heel kwetsbaar werd en die
schriftelijk afscheid nam van zijn gemeente met de woorden uit
Psalm 73: ‘Bij God te zijn is mijn enige verlangen, mijn
toevlucht vind ik bij God de HEER. Van al uw daden zal ik
verhalen’. Dat had hij gedaan. Met een stem als een boei,
gedreven tot het eind.
Staande voor die twee graven dankte ik God voor deze twee
mensen.
Gestorven getuigen die na hun dood nog steeds spreken over
een God die je het aan niets doet ontbreken en waar je van
mag blijven verhalen. Ook ik. Gestimuleerd door hen. Twee uit
de wolk van getuigen. En wie uit die wolk van getuigen gaat
met u of jou mee om je te stimuleren in je leven te volharden
in het geloof?

Ds. W. den Braber

Vrijdag 13 september 2024

Leesrooster

Za. 14 sept. Marcus 9:2-13

Zo. 15sept. Marcus 9:14-29

Ma. 16 sept. Handelingen 13:1-12

Di. 17 sept. Handelingen 13:13-25
Wo. 18 sept. Handelingen 13:26-43
Do. 19sept. Handelingen 13:44-15:7
Vr. 20sept. Handelingen 14:8-20
Za. 21sept. Handelingen 14:21-28

Zo. 22sept. Handelingen 15:1-18

Ma. 23sept. Handelingen 15:19-35

Di. 24 sept. Deuteronomium 12:2-12
Wo. 25sept. Deuteronomium 12:13-28
Do. 26sept. Deuteronomium 12:29-13:6
Vr. 27 sept. Deuteronomium 13:7-19
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Zondag 15 september

Hervormde gemeente

Ommen
09.30 uur: Ds. J.F. Hoogstede
Heilig Avondmaal, lopende
viering voor belijdende leden
Organist: Gert Diepeveen

Ouderling van dienst: Dhr. G. Beniers
Kindernevendienst: Alle groepen

Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Mw. J. Beniers

Dhr. A. van Dorland

Dhr. W. ten Kate

Gastdame/-heren:

Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. H. Dorgelo, Heilig Avondmaal
Lopende viering voor doop- en
belijdende leden

Organist: Margriet Hierink

Ouderling van dienst: Dhr. H. Kippers
Kinderneven-/Tienerdienst: Alle groepen

Ommen Samen kerk

19.00 uur: Ds. H. Dorgelo, Heilig avondmaal
Tafelviering voor doop- en
belijdende leden

Organist: Gert Diepeveen

Mw. A. van der Snel
Dhr. B. Scheppink
Mw. J. Scheppink

Gereformeerde kerk

Ouderling van dienst:
Gastdame/-heer:

Ommen
09.30 uur: Ds. K. Jelsma, Heilig Avondmaal
Organist: Riekus Hamberg

Dhr. G. Warner
Alle groepen

Ouderling van dienst:
Kindernevendienst:

Online: www.kerkomroep.nl

Gastdame/-heer: Mw. H. Wermink-Lamberink
Dhr. R. Robijn

Witharen

10.00 uur: Ds. J.P. Stoel, Kampen
Heilig Avondmaal

Organist: Lydia Volkerink

Ouderling van dienst: Mw. I. Bremmer

Ommen

16.30 uur: Ontmoetingsdienst

Weeksluiting

Oldenhaghen
Vrijdag 20 sep. 18.30 uur:  Ds. K. Jelsma

Nijenhaghen
Vrijdag 20 sep. 19.30 uur:  Ds. K. Jelsma

Zondag 22 september

Hervormde gemeente

Ommen
09.30 uur: Ds. mw. I.P. Epema, Zwolle
Organist: Frans Dijkstra

Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar
Kindernevendienst: Alle groepen

Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl
Dhr. A. Schuurman

Dhr. H. Veurink

Mw. J. Veurink

U kunt koffiedrinken na de dienst

Gastdame/-heren:

Vinkenbuurt
10.00 uur: Ds. R. Coster, Witharen
Organist: Margriet Hierink

Ouderling van dienst: Mw. J. van Beesten
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen

Ommen Samen kerk
19.00 uur:

Organist:

Ouderling van dienst:
Gastdame/-heer:

Ds. J.F. Hoogstede
Gert Diepeveen
Mw. M. Veneberg
Dhr. A. van Dorland
Mw. D. van Dorland

Gereformeerde kerk

Ommen
09.30 uur: Ds. J.S. de Greef, intrededienst
Organist: Wim de Just

Ouderling van dienst: Dhr. H. van Dijk

Kindernevendienst: Alle groepen

Online: www.kerkomroep.nl

Gastdame/-heer: Mw. M. Veldman
Fam. Doldersum

Witharen

10.00 uur: Geen dienst i.v.m. intrededienst

Weekopening, -sluiting

‘t Vlierhuis
Maandag 23 sep. 10.30 uur: Dhr. J. Wieske

Oldenhaghen
Vrijdag 27 sep. 18.30 uur:  Past. A. Monninkhof

Nijenhaghen
Vrijdag 27 sep. 19.30 uur:  Past. A. Monninkhof



Bij de diensten

22 september Diaconiecollecte voor Kerk in Syrié

Het voortbestaan van de kerk in

Syrié is van cruciaal belang voor de ke r k
stabiliteit in het land, omdat - =
daarmee de sociale structuur wordt i n aCt i e
hersteld. De kerk is er letterlijk en

figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Als zij er weer is,
kan ze haar onmisbare taak oppakken: hulp bieden aan
mensen, ongeacht afkomst of geloof, die getroffen zijn door
geweld of die moesten vluchten.

Met een speciaal
herstelfonds helpt Kerk in
Actie verwoeste kerken in
Syrié weer op te bouwen.
Herstel gaat langzamer dan
gehoopt, omdat de slechte
economische situatie
bouwmaterialen schaars en
duur maken. De lokale kerk
betaalt zelf minstens 30% van
de kosten.

Kerk in Actie steunt via haar programma Zending onder andere
de kerken in Syrié. Herstel van de kerk, het hart van de
christelijke gemeenschap, betekent herstel van de hele
samenleving en hoop voor de toekomst. Geef in de collecte en
steun het werk van de kerken in Syrié. Van harte aanbevolen.
Meer informatie op kerkinactie.nl/kerkensyrie. Daar vind je ook
een collectesheet, een collectefilmpje, een powerpoint en
persoonlijke verhalen.

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

De diaconieén

Hervormde gemeente

Collecten

15 september

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk

Aan tafel: Werelddiaconaat Project ZWO
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
22 september

Ommen Vinkenbuurt: Diaconie Vredeszondag
KiA Syrié en Kerk
Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending
Zondagskind
Ommen

15 september:

22 september:

Emmelie Wermink
Marith Hekman

Kinderoppas
Ommen

15 september: Doriene Boezelman
Gerjo Snijder
Sharon Hekman

Samantha Zwanepol

22 september:
Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw
kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Vinkenbuurt
Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman

Gereformeerde kerk

Collecten

15 september

Ommen

15 Collecte: Project ZWO
2% Collecte: Kerk

3% Collecte: ZWO
Noaberkerk Witharen

15 Collecte: Project ZWO
2% Collecte: Kerk

39 Collecte: Noaberkerk
Zendingsbakjes: ZWO

22 september

Ommen

15t Collecte: Kerk in Actie Zending: Syrié -

Bouw de kerk in Syrié weer op

29 Collecte: Kerk
39 Collecte: ZWO
Noaberkerk Witharen

15t Collecte: Kerk in Actie Zending: Syrié -

Bouw de kerk in Syrié weer op

29 Collecte: Kerk

3% Collecte: Noaberkerk
Zendingsbakjes: ZWO0
Kinderoppas

Ommen

Karin Doldersum
Maartje Herbert
Nelleke Heijink

Marloes Kassies

15 september:

22 september:

Wijkberichten

Jarigen 80+
Onderstaande gemeenteleden hopen
binnenkort hun verjaardag te vieren:

Dhr. H.J. Knol

Dhr. H.A. van de Vegte

Mw. D.H. Eggen-van Driessen
Dhr. H. Veurink

Dhr. B.J. Dunnewind

Mw. J. Spijker-Wunnink

Dhr. J.J. Boelens

Mw. H. Veldhuis-Ekkelkamp
Mw. J. Schuurman-Braakman
Mw. T.D. Tameeris-Tekelenburg
Mw. A.J. Roddenhof-Willems
Mw. A.N. Post-Antonides

Mw. G. v.d. Wal-van den Brink
Mw. M. Neerhof-Veurink

Mw. W.T.H. Reinders-Wetsteijn
Dhr. G.J. Veneberg

Mw. J.E. Horsman-Endeman
Dhr. A. Beugelink

Dhr. A.J. Emmink

Dhr. G.J.A. Heusinkveld

Mw. J. Oldeman-Timmerman
Dhr. J. Punte

We wensen u een fijne verjaardag en een goed en gezegend
nieuw levensjaar toe.



Noord-West
Predikant: Ds. H. Dorgelo
< dsdorgelo@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: maandag vrije dag
Coérdinator: Mw. W. Ekkelkamp-Koopman

D herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Week van de ontmoeting

Van donderdag 26 september t/m woensdag 2 oktober wordt
in Nederland de week tegen eenzaamheid georganiseerd.

In Ommen doen wij hieraan mee. We hebben echter de week
omgedoopt tot de week van de ontmoeting. In het kader van
deze week organiseren wij op zondag 29 september om 15.00
uur in de Hervormde kerk van Ommen een ontmoetingsdienst.
Het is dan de bedoeling dat wij in deze dienst oude en
vertrouwde liederen zingen. Rondom enkele liederen zal ik dan
een korte liedmeditatie houden. Na de dienst willen wij elkaar
dan graag ontmoeten onder het genot van een koffie, thee en
taart. Voor het laatste heb ik enkele vrijwilligers nodig die een
taart zouden willen bakken/maken. Ik hoor graag of ik op uw
bakkunsten mag rekenen.

Tot Slot ...

De vakantietijd ligt al weer een tijdje achter ons. In het blad
Petrus las ik onderstaand gebed dat ik met oog op ons nieuwe
jaarthema ‘Als nieuw’ iets heb aangepast.
Getrouwe God
Bewaar in ons de zomer
de ontspanning, de opgedane fitheid, de rust.
Geef ons de kracht om ‘Als nieuw’

te starten
op het werk, op school, in de buurt, thuis, in de kerk
in het oude en vertrouwde
maar ook in dat wat is als nieuw.
Vrede en alle goeds!

Ds. Henry Dorgelo

Predikant: Ds. J.F. Hoogstede
< dshoogstede@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: zaterdag vrije dag

Mw. G. van Beesten-Driessen
D herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Coordinator:

Meeleven
In Kerkvensters no. 15 had ik gedeeld hoe ons gemeentelid
Rosalie de Jonge-Sanders financieel ondersteund kan worden.
Het bedrag dat ze nodig heeft voor de behandeling is
ruimschoots gehaald. Alle gevers hartelijk bedankt!

Op dinsdag 17 september hopen Arend en Tiny Emmink te
vieren dat ze 55 jaar getrouwd zijn. Alvast van harte
gefeliciteerd en moge God jullie nog meer goede jaren samen
geven.

Tot slot

Op het moment van schrijven ben ik net weer begonnen in
Ommen, na 3 weken vakantie. Gelukkig vind ik het mooi om
weer te starten en ik ben benieuwd wat dit seizoen gaat

brengen. Zouden jullie willen bidden om Gods zegen en leiding
voor dit nieuwe kerkelijk jaar?
Ds. Jos Hoogstede

Zuid-Oost

Predikant: Ds. J. Tiggelaar
D4 dstiggelaar@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: via coordinator, maandag vrije dag

Mw. G. van Beesten-Driessen
< herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Veel is er deze keer door mij niet te vermelden in deze rubriek
met wijkberichten. Wanneer u dit leest heeft ds. Hoogstede
zijn vakantie er ook opzitten en kunnen we als predikanten van
onze gemeente op volle sterkte en met nieuwe krachten weer
aan het werk in Gods koninkrijk.

Coordinator:

leder die ziek is of in de afgelopen periode opgenomen
(geweest) is in het ziekenhuis wensen we veel sterkte en een
goed herstel.

Tot slot

Mede namens mijn vrouw Geppy wil ik iedereen die gedacht
heeft aan ons gouden huwelijksjubileum op 28 augustus jl. heel
hartelijk danken voor persoonlijke felicitaties, de vele kaarten,
(de postbode bracht ze gebundeld met elastiekjes bij ons), de
e-mails, appjes, bloemen en al wat dies meer zij. Het is voor
ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken, dus dan
maar op deze manier. Het was niet alleen verrassend, maar
ook overweldigend. Het was een dag om dankbaar op terug te
zien en geve de Heer dat de wensen van velen, dat wij nog
lange tijd bij elkaar mogen zijn, in vervulling mogen gaan.

Ds. Hans Tiggelaar

Predikant: Ds. K. Jelsma

< dsjelsma@pkn-ommen.nl
Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten
Scriba: Mw. F. Bos-Timmerman

< geref-scriba-wkl@pkn-ommen.nl

Bij de kerkdiensten

Op 15 september mogen we weer het Heilig Avondmaal vieren!
Op 22 september is dan eindelijk de dag gekomen dat Hans de
Greef wordt bevestigd als predikant en verbonden aan onze
gemeente. Een moment waar we als gemeente naar hebben
uitgezien, maar natuurlijk ook een heel bijzonder moment voor
Hans zelf en voor zijn vrouw Irene en hun gezin. We hopen dat
het ook voor hen een hele feestelijke dag mag zijn. Ik zal zelf in
het eerste deel van de dienst voorgaan (de bevestiging) en
daarna zal Hans het stokje overnemen (intrede).

Wijkraad wijk 1

Mooi nieuws vanuit Wijkraad 1. Ouderling Eric Post heeft zich
bereid verklaard het voorzitterschap van Wijkraad 1 op zich te
nemen! Hij zal daarbij ook als vertegenwoordiger van de
Wijkraad zitting nemen in de Kleine Kerkenraad. Fijn dat je dit
wilt doen, Eric!



World Servants

De World Servants zijn veilig terug: 11 uit Zambia en Lisan uit
Ecuador. In de tentdienst in Witharen konden we hun eerste
ervaringen horen! Enthousiast kwamen ze terug! Het is de
bedoeling dat ze binnenkort - mede aan de hand van een nu
nog samen te stellen filmpje - nog iets meer gaan vertellen.
Waarschijnlijk zal dat de volgende maand na de kerkdienst in
Ommen onder de koffie zijn, maar daar hoort u nog meer van.
Hoe nu verder? Het streven is dat er weer een groep vanuit
Ommen gaat in de zomer van 2026. De komende maanden
brengen we deze mogelijkheid onder de aandacht van de
jongeren. Richtlijn qua leeftijd is dat ze in 2026 achttien jaar (of
ouder) zijn. Uiteraard willen we onze eigen PKN-jongeren weer
motiveren, maar we richten ons deze keer ook op de Rooms-
Katholieke parochie, de Evangelische gemeente en de
Nederlandse Gereformeerde kerk. We hopen weer op een
enthousiaste groep en ouders die hun kind ondersteunen bij de
acties, die we ook deze keer zullen moeten voeren om het geld
bijeen te krijgen voor reis, verblijf en bouwmateriaal.

Startzondag

Evenals vorig jaar wordt ook nu weer de PKN-startdienst in de
aula van het Vechtdalcollege gehouden. Dat betekent dat de

4 kerken dan gesloten zijn. Collega Hoogstede en
ondergetekende mogen die ochtend voorgaan. Aanvang om
10.00 uur op 29 september. In deze dienst wordt Egbert-Jan
Haselhorst bevestigd als ouderling-jeugdwerker. Aan de dienst
werkt Kinderkoor ‘Een vrolijk geluid* mee. We zingen samen
veel mooie liederen. Een paar aandachtspunten voor nu:

1. Het thema is ‘Als Nieuw’. Commissies of groepen etc. die het
komende seizoen iets nieuws willen starten kunnen 1 of 2 dia’s
voor een PowerPointpresentatie aanleveren die in de dienst
getoond wordt.

2. ‘Als Nieuw’ zijn ook 2 predikanten en 1 jeugdwerker. Veel
weten we misschien al van hen, maar veel meer nog niet.
Hierbij een oproep: stuur een vraag naar mij die je hen zou
willen stellen? Van het favoriete stamppotgerecht tot welke
sport ze beoefenen. Je kunt de vraag naar mij appen, mailen,
sms’en, bellen of in de bus doen. Ook kun je de vraag aan het
begin van de dienst nog in een hoge hoed stoppen. Tijdens de
dienst, gedurende 5 minuten (kookwekker!) zal een kind
telkens een vraag uit de hoge hoed pakken waarop ze alle drie
een (kort) antwoord mogen geven. Had je altijd al willen weten
wat... Nu heb je de kans!

. Pubgquiz
Aanmelding is niet meer mogelijk voor de eerstvolgende editie
van de PKN-Pub Quiz, maar u bent van harte welkom als
toeschouwer! Start op 27 september om 20.00 in De Kern.
Zeventien groepen hebben zich aangemeld.

Ds. Kest Jelsma

Wijk 2 waarneming

Predikant: Ds. W. den Braber
< dsdenbraber@pkn-ommen.nl
Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel

D4 geref-scriba-wk2 @pkn-ommen.nl

Op mijn lijstje staan genoeg adressen, maar niet om te
vermelden in Kerkvensters. Er zijn verder mij geen opnames in
ziekenhuizen bekend.

leder die in eigen kring een gedenkmoment heeft om te vieren:
doe het met vreugde en dankbaarheid.

leder die een gedenkmoment heeft, omdat een geliefde of
bekende een herinnering is geworden: sterkte en hopelijk ook
dankbaarheid en schuurt de herinnering leg hem in de handen
van de Heer die heelt en vergeeft

Bevestiging Hans de Greef

En samen op naar zondag 22 september, de zondag waarop
Hans de Greef bevestigd zal worden tot predikant en
verbonden worden aan de kerk van Ommen.
Heer, raak hem aan met uw adem,

geef hem een vergezicht!

Draag hem op uw vleugels,

zegen hem met uw licht!
(Naar lied 695 vers 5)

Ds. Wim den Braber

Pastoraal werker

Ds. W. den Braber
><  dsdenbraber@pkn-ommen.nl

Cluster zorgcentra en aanleunwoningen

Op 14 oktober hopen we als pastoraal team van het cluster
weer bij elkaar te komen. We gaan met elkaar in gesprek over
de invulling van het pastoraat voor het cluster in de komende
maanden en denken na over de invulling daarna. Op het
programma staan ook de groothuisbezoeken/tafelgesprekken,
die wij op een aantal plekken willen gaan organiseren.

Ds. Wim den Braber

Predikant:

Jeugdwerker

Egbert-Jan Haselhorst
<

Even voorstellen

Vanaf september mag ik in jullie gemeente aan het werk zijn. Ik
ben Egbert-Jan, echtgenoot van Dianne en vader van David, die
over een maand 3 jaar wordt. 10 jaar geleden ben ik begonnen
als jeugdwerker. Voor die tijd was ik als vrijwilliger geraakt
door Gods liefde voor jongeren. Ik was toen bij een
jeugdleidersbijeenkomst en toen las iemand een citaat van
Henk Binnendijk. Hij vatte de essentie van ‘jeugdwerker zijn’
kernachtig samen met de woorden: ‘Zul je heel veel van ze
houden?’. Geraakt door deze woorden heb ik toen besloten om
van mijn passie mijn beroep te maken. En ook nu word ik nog
vaak geraakt door Gods liefde en vanuit die passie mag ik met
jongeren (en hun ouders en andere jeugdleiders) optrekken.
Met dit enthousiasme en deze inzet wil ik graag in de
gemeente dienstbaar zijn. Vaak horen we geluiden uit de
samenleving dat het niet goed gaat met de kerk. Maar als ik
met Gods ogen leer kijken zie ik wat anders. Een kerk van hoop
voor de toekomst, een kerk waar we nog naar elkaar omzien,
een plek waar generaties samenwerken. En boven alles een
levende God die Zijn kerk niet loslaat.
Die kerk mag Geloof, Hoop en Liefde uitstralen naar de mensen
om haar heen. Samen met u en jou hoop ik dat hier te mogen
doen. Hopelijk spreken we elkaar snel, lijkt me leuk!

Egbert-Jan Haselhorst

Jeugdwerker:

Plaatselijk kerknieuws

Omzien naar elkaar



Overige adressen
Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen
Saxenburg Medisch Centrum

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg
Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet
De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeenten
naar:

Hervormde gemeente
01-09 Dhr. C. de Gier

Mw. D. Stegeman-Stegeman
08-09 Mw. G. Pannekoek

Mw. W.J. Ligtenberg

Vinkenbuurt
01-09 Dhr. en mw. Tiggelaar
08-09 Mw. B. Hekman

Witharen
25-08 Dhr. en mw. Dunnewind
Dhr. C. Zoon

01-09 Dhr. J. Schutter

Hervormde gemeente

Bericht van de kerkenraad
Zoals u weet wordt, net als vorig jaar, startzondag
29 september een kerkdienst gehouden in het gebouw van het
Vechtdalcollege. Op deze dag zal er ’s middags, in het kader
van de Week tegen Eenzaamheid, een ontmoetings-
bijeenkomst worden gehouden in de Hervormde kerk. Deze
bijeenkomst zal worden begeleid door ds. Dorgelo en begint
om 15.00 uur. De avonddienst op 29 september komt hiermee
te vervallen.

Marinus Dunnewind, voorzitter kerkenraad

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij

Gerrit van Keulen. De verkoopopbrengst komt ten goede aan
de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

04-08 Kerk Diaconie Kerk. geb.
Ommen €191,82 €217,10 € 142,90
11-08 Kerk Diaconie Kerk. geb.
Ommen € 125,60 €164,47 €104,65
18-08 Kerk Diaconie Kerk. geb.
Ommen €213,21 €172,82 € 115,97
25-08 Kerk Diaconie Kerk. geb.
Ommen € 148,30 € 153,90 €124,15
30-08 Huwelijksdienst Diaconie

Ommen €129,90

01-09 Kerk Diaconie Kerk. geb.
Ommen €151,35 € 155,50 €123,20
Giften

Voor de kerk
€ 15,00, € 20,00 en € 50,00 via ds. H. Tiggelaar
3x € 10,00 via mw. J. Beltman

Voor de zending
Zendingsbussen Ommen € 1.210,62

Voor de bloemen
€ 10,00 via mw. R. Willems

Voor de bloemen Vinkenbuurt
€ 10,00 via dhr. en mw. Van den Berg
€ 10,00 via fam. Heusinkveld
Hartelijk dank

Gereformeerde kerk

Collecten

Overzicht juli:

Via bank: €872,50

Giften: €610,39

Doelen: € 30,00

07-07 Diaconie Kerk ZWO0
Ommen €329,12 € 264,45 € 158,10
Witharen 33,30 22,90

Noaberkerk 25,20

17-07 Diaconie Kerk ZWO0
Ommen €318,37 €290,81 €234,21
Witharen 53,90 46,20

Noaberkerk 68,85

21-07 Diaconie Kerk ZWO0
Ommen € 268,65 € 225,05 € 108,60
28-07 Diaconie Kerk ZWO0
Ommen €402,20 € 302,00 € 184,95
Noaberkerk €14,50
Giften

Voor de bloemen
€ 10,00 via een diaken
Hartelijk dank

Algemeen (kerkelijke) berichten

Regionaal

24 september Ledenbijeenkomst

Het bestuur van de ANBO-PCOB

Ommen nodigt leden en ANBOQ | Ommen
belangstellenden hartelijk uit voor PCOB

de eerste ledenbijeenkomst van het

seizoen 2024/2025. Ook leden van de ANBO zijn van harte
uitgenodigd op deze dinsdagmiddag om 14.00 uur in De Kern.
Deze middag geeft dhr. Hans Schoorlemmer een lezing ‘Toen
ging de hemel open’, over zijn pelgrimstocht naar Santiago de
Compostella. Wij ontmoeten u graag!

28 september Concert: ‘Orgel en Panfluit’

om 20.00 uur. Met Harm Verhoef (orgel) en Noortje van
Middelkoop (Panfluit)

Locatie: Willem Hendrik Zwart Hal



24 oktober Regio-avond 1ZB ‘Vindplaatsen van vreugde’
De IZB is een missionaire organisatie binnen
de Protestantse Kerk in Nederland.
Secularisatie gaat niet aan ons eigen hart en
geloofsleven voorbij. Maar wanneer we het
kerk-zijn alleen als ‘tegen de wind in fietsen’
ervaren, houden we het niet vol. Gelukkig gaat
. God door. Vindplaatsen van vreugde; zo kun je
de gemeenten omschrijven. Laat je tijdens deze avond
inspireren! Nico van Splunter, bij de 1ZB werkzaam als
missionair pionier, bespreekt ter inleiding de vreugde van
mensen die Jezus ontmoeten. Hierna kan één van de volgende
programma’s gevolgd worden:
Meer zielen, meer vreugd - De missionaire roeping van de hele
gemeente. In de praktijk merk je vaak dat het missionaire werk
enthousiast wordt gedragen door een kleine groep mensen.
Hoe kan de missie iets worden van de hele gemeente, waar
iedereen aan meedoet?
Missionair zijn op het dorp en in de wijk. Vaak lijken
missionaire (pioniers)projecten een zaak van de grote steden of
de Randstad, maar ook aan onze eigen regio gaat secularisatie
niet voorbij. Waar begin je als je missionair actief wil zijn als
gemeente, ambtsdrager of individuele christen? Tijdens dit
keuzeprogramma gaan we in gesprek over de Missie van én
voor God, over luisteren naar je roeping en je context en
dankbaar zijn voor de 'kleine plekken' waar God werkt.
Samen spoorzoeken - Verrassende leeservaringen
We lezen samen, met aandacht, een Bijbelgedeelte. Je stelt je
eigen vragen aan de tekst; waar raakt dit mijn bestaan, wat
roept bevreemding op, waar zit weerstand en wat begrijp ik
niet. Deze leesvorm is bijvoorbeeld bruikbaar als vervolg op
Alpha.
Gemeente- en kerkenraadsleden die betrokken (willen) zijn bij
het missionaire werk én predikanten zijn van harte welkom op
donderdag 24 oktober, aanvang 19.45 - 21.45 uur, in
De Hoeksteen, Kroonweide 2, Rijssen. Info en aanmelden:
www.izb.nl/agenda

Gebedspunten

Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor
te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in
Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg lk (Jezus) jullie: vraag
en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er
zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt ontvangt, en
wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.
Bidt en dankt u ook mee?

Gebedspunten

T Laten we bidden dat we ons als kerk niet zullen
verliezen in bijzaken, maar ons zullen richten op de
ontmoeting met God, elkaar en de wereld.

Laten we bidden dat God ons wegen zal wijzen om het
geloof op een aansprekende manier te delen met de
mensen om ons heen.

Laten we God danken dat we in deze wereld vol
geweld, natuurrampen, ziektes en onrecht, ons
geborgen mogen weten in Zijn hand.

Laten we bidden voor iedereen die een geliefde moet
missen. Bid om Gods nabijheid, troost en kracht.

Laten we Gods zegen en leiding vragen voor ds. Hans
de Greef, die op D.V. zondag 22 september wordt
bevestigd als predikant van de Geref. kerk. Dat hij met
hart voor God en voor mensen zijn werk voor de
gemeente zal mogen doen.

Laten we bidden om Gods liefde, wijsheid en leiding
door de Heilige Geest in de gemeente. In het bijzonder

¢

¢

¢

¢

¢

bij het Samen Op Weg proces. Dat we, ongeacht de
uitkomst, samen gemeente van Jezus Christus mogen
zijn.

Laten we bidden voor de deelnemers aan de (Youth)
Alpha cursussen. Dat ze Gods liefde en genade voor
hen mogen ontdekken en aannemen.

7

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de
gemeente? Geef dit dan door op het volgende DX<:
gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de
verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen
naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 27 september.

De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk

op dinsdag 17 september voor 17.00 uur te zijn ingeleverd via

e-mail:

Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

463928

DA< kerkvensters@pkn-ommen.nl
of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden

ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte.

De redactie behoudst zich het recht voor om indien nodig kopij

in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte

Cooérdinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 — 20.00 uur 7 463928

IBAN Banknummers

Hervormde gemeente

Kerk : NL54 RABO 0373 7266 00
Diaconie : NL41 RABO 0373 7386 68
Kerkblad Kerkvensters :NL26 RABO 0373 7266 19

Gereformeerde kerk

Coll. van Kerkrentm. :NL21 RABO 0348 9043 12
De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76
Diaconie :NL77 RABO 0348 9043 71
Diaconie o.v.v. ACD :NL77 RABO 0348 9043 71
Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12
Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46

Gezamenlijke nummers
PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68
ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87

Geven kan ook via de kerkapp PKN Ommen:
Met de QR code kom je direct bij het geven
gedeelte van de kerkapp

Website
PKN gemeenten Ommen: www.pkn-ommen.nl

< info@pkn-ommen.nl

Hervormde gemeente

Kerkenraad

Praeses: Dhr. M. Dunnewind



Scriba: Mw. G. Westerhof
< herv-scriba@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie
Commissie bijstand
P herv-diaconie@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Kerkstraat 5 7731 CX Ommen
Dhr. H. Kortman

Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur
D kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

451338

Geopend:

Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman
< herv-kerk@pkn-ommen.nl
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman

D4 herv-kerk2@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg
Mw. B. Bijl-Goor
vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Interkerkelijk Missionair Punt Pand25

Adres: Brugstraat 25, 7731 CT Ommen
Openingstijden:
Woensdag 13.30-15.30 uur

Zaterdag 13.30-15.30 uur
Reserveren: D<herv-reserveren@pkn-ommen.nl

Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00

Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.

De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde
kerk.

Gereformeerde kerk

Kerkenraad
Praeses: Dhr. G. Warner
1% Scriba:  Mw. H. de Lange-Schoppink
D geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen

Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:

- Via koster/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang
van De Kern

- D ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen
Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
Beheerder: Dhr. H.J. Jansen

< dekern@pkn-ommen.nl
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:
Ma-di-do: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur
Dinsdag: Koffie-inloop 09.30-11.00 uur
Woensdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur
Donderdag: Kernactief 14.00-16.00 uur
Zaterdag: 09.30-11.00 uur

451206

Kerkdiensten Witharen
Adres: Balkerweg 56, 7738 CP Witharen

Collectebonnen
Verkoop via de bank:
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr.

NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00

Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) € 5,00

Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00

De collectebonnen kunnen ook in de Hervormde kerk worden
gebruikt.

Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind

Gereformeerd kerk- en zalencentrum

De Kern is een gastvrij zalencentrum met een ruim
aanbod aan zalen voor diverse doeleinden.

Tevens kunnen wij uw lunch, koffietafel en buffet verzorgen.

Voor meer informatie en de mogelijkheden kunt u
contact opnemen.

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
0529-451206
< dekern@pkn-ommen.nl
Telefonisch alleen bereikbaar tijdens openingstijden van
De Kern. Per mail en app kunt u altijd uw bericht achter
laten




Startzondag 29 september 2024
Kom jij, komt u ook? Weet u welkom!

Vinkenbuurt, Witharen,
Ommen
Gezamenlijke viering met
Oppas en kindernevendienst
in het Vechtdal College,

Balkerweg, 2, Ommen Aanvang: 10.00 uur
Ook uitzending via VechtdalTV

Jaarthema 2024-2025

N TN R i
Als nieuw!
Leven in het licht van Gods
koninkrijk
Samen zingen en
s Jé:
&

Optreden van kinderkoor
E€en vrolijk geluid

Verbinding en welkom

kerkelijk werker

EgbertJan Haselhorst

Ds K. Jelsma
Ds.J. Hoogstede

Na de dienst

ontmoeting,
koffie, thee en lekkers

Nog gezellig napraten  [IlVoor de kinderen: spring-
met een kussen en stormbaan

wa drankie voor de tieners: =
! ; 1 eneenhapje  [lspannende puzzeltocht

daarna hapje en drankje




